
 

 

Collecte Protestantse Kerk - Pastoraat 

Veilige plek voor studenten 

 

TIP: Vertoon vlak voor de collecte ook de collectesheet. 

 

Collecte-afkondiging 

Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, onzekerheid over je toekomst, rouw, eenzaamheid – er 

komt veel op studenten af. In deze kwetsbare fase van het leven is het belangrijk dat er plekken zijn waar 

ze gehoord worden. Het studentenpastoraat biedt zo’n plek: veilig, open en zonder oordeel. Hier kunnen 

studenten terecht met hun vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof. Maar ook gewoon 

voor een luisterend oor, een kop koffie en een gesprek dat ertoe doet. 

In de Protestantse Kerk werken ruim 500 predikanten en geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, 

zoals in het ziekenhuis, bij defensie, in het gevangeniswezen – én in het studentenpastoraat. Op al deze 

plekken maken zij de kerk op hun eigen manier zichtbaar, midden in de samenleving, naast mensen. 

 

Anna (21), student psychologie, vertelt: “Ik had het gevoel dat ik altijd sterk moest zijn, maar bij het 

studentenpastoraat durfde ik voor het eerst mijn twijfels te delen. Er kwamen niet meteen oplossingen, er 

werd écht geluisterd. Het heeft me geholpen om milder naar mezelf te kijken.” 

Het studentenpastoraat maakt ruimte voor vragen die ertoe doen – vragen die niet altijd een pasklaar 

antwoord hebben, maar wel gedeeld mogen worden. Juist daarom is dit een waardevol collectedoel dat 

we van harte aanbevelen: om studenten in deze vormende levensfase niet alleen te laten zoeken, maar 

samen op weg te gaan. 

 

 

Bericht voor kerkblad of kerk-app 

Collecte Pastoraat Protestantse Kerk - Veilige plek voor studenten 

Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, onzekerheid over je toekomst, rouw, eenzaamheid – er 
komt veel op studenten af. In deze kwetsbare fase van het leven is het belangrijk dat er plekken zijn waar 
ze gehoord worden. Het studentenpastoraat biedt zo’n plek: veilig, open en zonder oordeel. Hier kunnen 
studenten terecht met hun vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof.  
In de Protestantse Kerk werken ruim 500 predikanten en geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, 
zoals in het studentenpastoraat. Op al deze plekken maken zij de kerk op hun eigen manier zichtbaar, 
midden in de samenleving, naast mensen. Juist daarom is dit een waardevol collectedoel dat we van harte 
aanbevelen: om studenten in deze vormende levensfase niet alleen te laten zoeken, maar samen op weg 
te gaan. 
 
Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 
o.v.v. 25156-Collecte Pastoraat augustus, of geef online. Bedankt voor je gift.   

 

____________________________________________________________________________________ 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  


